ik mijn ware roeping gevonden: op zoek gaan naar getalenteerde
Jjonge ontwerpers en ze begeleiden.”

Hebt u tijd voor hobby's?

“Ik breng zoveel mogelijk tijd door met Elio, mijn zoon van 7. Ik ga
ook wel eens uit met vrienden en kijk af en toe televisie.”

Wat vindt u zelf uw grootste kwaliteit?

“Ik ben vrij geduldig - met architecten en designers kun je niet
anders -, maar vooral heel rechtuit. Dat vindt men niet altijd leuk,
maar op lange termijn is het de beste oplossing.”

Wat eet u graag?

“Ik ben een Italiaanse. Pasta, dus! Bij voorkeur alla carbonara.”

Van welke geuren houdt u?

“Van neutrale aroma’s, zoals citroen, maar ook van die van hout en
leder, die me herinneren aan mijn kindertijd.”

Wat is uw favoriete stad?

“New York (4), waar ik sinds twee jaar woon. Druk, maar [ love it! Toen
ik voor het eerst naar Brianza terugkeerde, vond ik het er akelig stil.”
Zijn de Verenigde Staten ook uw lievelingsland?

“Nee. Amerika is nog steeds leuk voor wie een goed idee heeft en zo
carriere wil maken, maar ik erger me aan de manier waarop het

land nu bestuurd wordt. Gelukkig is New York een land op zich.”
Van welk merk is de mooiste auto?

“Porsche.”

Houdt u van kunst?

“Ja. Mark Rothko en Gerhard Richter (5) behoren tot mijn absolute
favorieten. Ook het werk van de Japanse modeontwerpster Rei
Kawakubo (6), dat nauw bij kunst aansluit, spreekt me erg aan.”
Muziek?

“Ik ben dol op klassiek en jazz. Nina Simone (7) is mijn idool.”
Leest u veel?

“Sinds ik moeder ben, is dat wat minder geworden. De laatste tijd
lees ik vooral thrillers en misdaadromans van Italiaanse auteurs.”
Bent u cinefiel?

“Ik ga zelden naar de bioscoop, maar bewonder wel mensen als
Stanley Kubrick, Lars von Trier, Johnny Depp en Meryl Streep.”
Hoe zou u in een volgend leven graag terugkomen?

“Als een adelaar.”

Hoe luidt uw levensmotto?

“Hou vooral vol!”

livingdivani.it



